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VRIJDAG 12 DECEMBER  19:00 - 22:00 UUR
daarna te zien tot 1 januari   

ACHTER VELE RAMEN IN DE BINNENSTAD IJSSELSTEIN
 programma op sprokkelhorstpresenteert.nl
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Vensters van Verwondering

Mevrouw Klein Sprokkelhorst is in december even terug met  

een Kleintje Sprokkelhorst. Na het succesvolle zomerevent Parada 

Aqua Musica in jachthaven Marnemoende verlangen we weer naar 

lichtjes, verwondering en kerstsfeer. Daarom organiseren we met de 

samenwerkende kerken een Winterse Wandeling door de sfeervolle 

binnenstad onder de titel Vensters van Verwondering. 

De binnenstad van IJsselstein wordt door bewoners en ondernemers 

omgetoverd tot één groot winters, sprookjesachtig kijkvenster. Achter 

ramen en in etalages kunt u op zoek naar mooie kersstallen, winterse dorpjes, 

sneeuwlandschappen of sprookjestaferelen. De stad zal een aantal weken 

schitteren door de vele lampjes en prachtige vensters.

 
Op vrijdagavond 12 december tussen 19.00 uur en 22.00 uur worden de Vensters 

van Verwondering geopend. Iedereen kan dan aan de wandel door de binnenstad, 

met kinderen, vrienden en familie. In de binnenstad zijn de Nicolaasbasiliek, 

de Oude Nicolaaskerk, korenmolen de Windotter, het Museum IJsselstein en 

de Kasteeltoren geopend, waar de sfeer van de wandeling versterkt wordt met 

muziek en zang. U kunt daar gratis terecht voor korte concerten van 30 minuten 

om 19.30 / 20.30 en 21.30 uur Kijk op onze website voor de programmering 

www.sprokkelhorstpresenteert.nl 

De gezamenlijk horeca ontvangt u graag voorafgaand met een sfeervol diner,  

of tussendoor met een verwarmend drankje.

Ontmoet elkaar in Stralend IJsselstein en wandel samen langs 

Vensters van Verwondering!

Met speciale dank aan onze sponsoren:

Steun  onze  
evenementen  
met  een  bijdrage. 
Dank  je  wel!


